
 

 

  Persbericht 

Communicatiepartner 

Isabelle Schmit bij Luna 

         Tel: +32 2 658 02 93 

GSM: +32 495 59 38 06 

     isabelle@luna.be 

Persberichten van de Resto du Cœur 

 

De Resto’s du Cœur vieren hun 38e verjaardag 
 

Van januari tot en met oktober 2023 deelden ze 1.302.217 maaltijden uit  

 
Fernelmont, 20 december 2023 – Op 21 december is het 38 jaar geleden dat de eerste 

vestigingen van de Resto’s du Cœur, één van de pijlers van de voedselhulp in heel 

België, hun deuren openden. Naar aanleiding hiervan zal er morgenochtend om 10u30 

een eerbetoon plaatsvinden tussen de Brusselse Grote Markt en Manneken-Pis. De 

optocht trekt richting Manneken-Pis, die voor de gelegenheid het beroemde Coluche-

kostuum zal dragen. De Resto’s du Cœur verdeelden van januari tot en met oktober 

2023 1.302.217 maaltijden, zo’n 20% meer dan in dezelfde periode in 2022.   

 

De Resto’s du Cœur van België vieren nu donderdag 21 december de 38ste verjaardag van 

hun oprichting in België. 

 

Even ter herinnering: op 26 september 1985 veroordeelde de Franse humorist en acteur, 

Michel Colucci of ‘Coluche’ de voedselverspilling van onze consumptiemaatschappij. Hij riep 

meteen ook op tot vrijgevigheid: ‘Als er hier en daar voedseloverschotten zijn die we 

vernietigen om de prijzen op de markt op peil te houden. Die kunnen dan misschien beter 

recupereren en kijken wat we kunnen regelen met de boeren die overschotten hebben, of met 

sponsors. We kunnen die op een dag gebruiken in een grote kantine om -misschien deze 

winter al- gratis en voor niks maaltijden aan te bieden aan iedereen die honger lijdt. Voilà, ik 

gooi het idee maar op tafel!’ 

 

De oproep van Coluche vond niet alleen weerklank in Frankrijk, maar kreeg ook in België 

gehoor. Met name bij een groep studenten van de ‘Solvay Business School’ van de ULB, die er 

hun studieproject van maakten. Dankzij hun samenwerking en motivatie openden de eerste 

Belgische Resto’s du Cœur op 21 december van hetzelfde jaar nog hun deuren. Uit ‘dat kleine 

ideetje’ en meerdere lokale initiatieven ontstond in 1991 de Federatie van de Resto du Cœur 

van België. Het jaar 2023 staat dan ook voor 38 jaar vrijwilligerswerk voor mensen in nood. 

 

Op 38 jaar tijd is kansarmoede helaas niet verdwenen. De situatie is eerder verslechterd, tot 

een ongekend niveau dat ook de Resto’s du Cœur zorgen baart. De vaststelling is 

verontrustend: het aantal mensen in armoede blijft toenemen. De Resto’s du Coeur moeten 

steeds meer maaltijden uitdelen, terwijl de overschotten en voedseldonaties afnemen. Om dit 

te compenseren moeten de Resto’s du Cœur en de Federatie meer goederen aankopen 
waardoor hun financiën onder druk komen te staan. 

 



 

 

Van januari tot en met oktober 2023 werden 1.302.217 maaltijden geserveerd in de 20 

Resto’s du Cœur in België, de 5 satellietvestigingen en de 3 Mobiele Resto’s du Cœur. De 

vrijwilligers en werknemers blijven met de beschikbare middelen actie ondernemen en 

strijden tegen armoede. 

 

Zoals elk jaar (behalve in het covidjaar 2020) brengt de Federatie van de Resto du Cœur van 

België op 21 december hulde aan Coluche, in aanwezigheid van een delegatie van alle 20 

Resto’s du Cœur. De Resto’s du Coeur en de Federatie verzamelen om 10u30 op de Grote 

Markt van Brussel. Vanaf 11u trekken ze in stoet richting Manneken-Pis, de beroemdste ket 

van de Belgische hoofdstad. De optocht wordt muzikaal begeleid door Meyboomfanfare en 

door columnist David Jeanmotte, trouwe aanhangers van dit goede doel. 

 

Op deze jubileumdag zal Manneken-Pis traditiegetrouw het beroemde kostuum van Coluche 

dragen: zijn ronde bril, zijn rode neus en, niet te vergeten, zijn gekende overall gecombineerd 

met zijn gele T-shirt. 

 

Ook in deze weinig opbeurende context volharden de Resto’s du Cœur in hun strijd tegen 

sociale uitsluiting. Frank Duval, Voorzitter van de Federatie van de Resto du Cœur van België, 

verklaart: ‘Ook op deze 38ste verjaardag van de Resto’s du Cœur van België herinneren we 

eraan dat solidariteit in het werkveld essentieel is. Gezien de aanhoudende stijging van 

armoede in ons land, herhalen we ons engagement voor zij die het het meest nodig hebben. 

Elke geserveerde maaltijd is een daad van vrijgevigheid die helpt om een beetje 

menselijkheid te brengen bij de begunstigden, die vaak ten einde raad zijn. Nu de situatie 

meer en meer kritiek wordt, roepen wij op tot een collectief geweten en ieders 

verantwoordelijkheidszin om voldoende evenwichtige maaltijden te kunnen blijven uitdelen.’ 

 

Voor het vierde jaar op rij wordt ook de actie ‘Een Feestmenu voor iedereen!’ georganiseerd. 

Het doel van deze actie (die nu loopt) is om de begunstigden van de Resto’s du Cœur even 

hun dagelijkse beslommeringen te laten vergeten. In 2023 moeten meer dan 7.000 menu’s 

worden aangeboden, een stijging van 20% vergeleken met vorig jaar. Solidariteit en 

vrijgevigheid zijn meer dan ooit nodig om een beetje troost te bieden en een groeiend aantal 

mensen te helpen omgaan met een complexe dagelijkse realiteit. 

 

Met enkele klikken op de website kan iedere donateur het aantal menu’s aanduiden dat hij 

wenst te schenken. De Federatie zal dan de bestellingen verwerken en deze menu’s 

rechtstreeks herverdelen over de begunstigden in alle vestigingen van Resto du Cœur in 

België. Een financiële donatie kan ook gestort worden op het rekeningnummer BE44 2400 

3333 3345, met als mededeling ‘Feestmenu’. 

 

Voor elke schenking van € 40 of meer wordt een fiscaal attest op naam van de schenker 

afgeleverd. In 2023 is deze gift tot 45% fiscaal aftrekbaar. 

 

 

  
Ter attentie van de redacties: Gelieve steeds het correcte logo te gebruiken, namelijk dat 

van de Federatie van de Resto du Cœur van België (en niet het Franse logo, waarvan het 

gebruik in ons land niet is toegestaan). 

 

Wens je meer informatie of een interview met de Resto du Cœur?  

Neem dan contact op met Isabelle Schmit bij Luna: isabelle@luna.be, 

 +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06. 

 

Over de Federatie van de Resto du Cœur van België 

 

De Federatie van de Resto du Cœur van België werd opgericht in 1991. Het is een vereniging 

zonder winstoogmerk die een reeks diensten aanbiedt om tegen uitsluiting te strijden: 

voedselhulp, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en ruimtes voor ouders met baby’s. 

 

http://www.restosducoeur.be/
mailto:isabelle@luna.be
https://www.restosducoeur.be/nl/onze-diensten/voedselhulp
https://www.restosducoeur.be/nl/onze-diensten/opleiding
https://www.restosducoeur.be/nl/onze-diensten/huisvestingshulp
https://www.restosducoeur.be/nl/onze-diensten/gezondheidszorg
https://www.restosducoeur.be/nl/onze-diensten/moeder-en-kindruimte


 

 

De Federatie van de Resto du Cœur van België telt momenteel 20 Resto’s du Coeur: 4 in 

Vlaanderen (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen), 2 in Brussel (Laken en Sint-Gillis) en 14 

in Wallonië (Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Luik, Marche, Mariembourg, 

Moeskroen, Namen, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Waver), met daarnaast 5 

satellietvestigingen verspreid over heel België. Drie Mobiele Resto’s du Cœur bezorgen 

daarnaast voedselpakketten op locatie in Brussel en Wallonië.  

 

De Resto’s du Cœur bestaan uit een team van ongeveer 100 medewerkers en bijna 500 

vrijwilligers. Voor meer informatie: http://www.restosducoeur.be/nl 
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